
Busreis naar het Skûtsje museum in Earnewâld 

Aangeboden door de stichting Vrienden van het Theresiahuis 

 

Stipt op tijd kwamen de bussen bij het Theresiahuis. Al gauw 

kwamen de mensen die zich op hadden gegeven er ook aan. Er 

waren twee bussen waarin de deelnemers plaats konden nemen. 

Een bus was voorzien van een lift zodat rolstoelen en mensen die 

slecht ter been waren ook met gemak in de bus konden komen. 

Even na énen vetrokken onze chauffeurs Hans en Sietse via een 

mooie route naar Earnewâld. 

Onze reisleiders Wim en Piet vertelden enige 

wetenswaardigheden over diverse plaatsen langs de route. Door 

deze informatie vliegt de tijd voorbij en waren we al snel bij het 

Skûtsje museum. Hoewel er donkere wolken hingen viel er geen regen en de temperatuur was ook 

goed. Al met al een prima dag om rustig buiten te lopen. 

Aangekomen bij het museum werden we naar 3 locaties geleid waar de kopjes en het gebak al klaar 

stonden. Nadat iedereen plaats had genomen en koffie of thee had gekregen werden we door 3 

vertellers meegenomen naar de wereld van het leven op een skûtsje.  

We kregen een goede indruk van dit zware leven voor zowel de schipper als zijn gezin. Bovendien 

werd dit zware werk niet gewaardeerd, schippersfamilies werden als “minder” volk beschouwd. 

Gelukkig beseffen we nu dat zonder scheepvaart een 

heel groot deel van het transport zou wegvallen. 

Na nog een kopje koffie of thee konden we het 

museum en de smederij bezichtigen. Op diverse 

plaatsen stonden vrijwilligers om enthousiast het een 

en ander te vertellen. Bij de smederij brandde het 

vuur  behoorlijk en de smid had dan ook veel bekijks. 

Bijzonder is 

dat dit 

museum door 

vrijwilligers 

wordt 

gerund.  

Na alles bekeken te hebben werden de liefhebbers 
traditiegetrouw getrakteerd op een advocaatje met  
slagroom! Vanzelfsprekend waren er ook andere drankjes 
zodat iedereen wat lekkers te drinken kreeg. 

Daarna in de bus en terug naar Joure via een andere route, 
waar we ook weer informatie over kregen van Wim en Piet. 
Na nog een laatste snoepje was deze gezellige middag 
afgelopen. 



 

 


