
Theresiaweek 2023 
 
Dit jaar werd de Theresiaweek weer als vanouds gehouden in de maand mei en wel van 
dinsdag 9 mei t/m vrijdag 12 mei met als thema ‘’ Leauwe yn Freonskip’’.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dinsdagmorgen 10.00 uur . 
Voorzitter Wim IJntema , van de VriendenStichting, heet ons allen welkom en hoopt dat we  
met z’n allen een gezellig en mooie week zullen beleven. Nadat Suzan Knol, locatiemanager, 
ook haar welkomstwoordje heeft gedaan neemt de voorzitter nog één keer het woord. Hij 
verrast Suzan Knol en Anita Meulman met het spel Moofie Care. Want ja, het wordt bijna 
een traditie. Bij een feest hoort een cadeau. Deze wens kwam van Anita en was hiermee 
super verrast.  
Hierna kon Age Veldboom schipper en schaatser beginnen met zijn mooie verhalen over de 
skûtsjes en gezinnen van vroeger. Hoe en onder welke barre omstandigheden men een gezin 
moest onderhouden. Altijd afhankelijk van de wind, geen motor. Prachtig om naar te 
luisteren met op tijd een muziekje van zijn trekzak erbij. 
 
Dinsdagmiddag 15.30 tot 16.30 uur. Op Kleinschalig Wonen waren 2 contactclowns 
uitgenodigd. Een contactclown werkt vanuit rust langzaam contact op, waarbij de interactie 
zeker ook vrolijk en uitbundig kan worden. Prachtig om te zien hoe de bewoners hierop 
reageerden. Als afsluiting werd er getrakteerd op ijs met vruchtjes en slagroom. 

 



Woensdagmiddag 15.00 tot 16.30 uur. 
Gurbe Douwstra,  Alweer een 
bomvol restaurant. Met het 
gebruikelijke koffie/thee en koekje 
begon Gurbe met zijn nieuwe liedjes 
te zingen. In de pauze een frisje, 
wijntje, biertje, advocaatje met 
slagroom, kaas en worst heeft men 
tot het einde toe, met als afsluiter, 
Friezen, Friezen lit jim gean, kunnen 
genieten van deze Friese 
Troubadour. 
 
Donderdagmorgen 10.30 tot 11.30 
uur. Het Puntenkleed. 
Op Kleinschalig Wonen op de Vide 
lag het puntenkleed, met gekleurde 
cirkels en getallen van 5-10-50 of 
100, met daar omheen de bewoners. 
Elke bewoner heeft een gekleurde 
bal en nu maar proberen de meeste 
punten te scoren. Wat een plezier en 
soms ook nog fanatiek. Daarna een 
kopje koffie met gebak….de ochtend 
kon niet meer stuk. 
 
Vrijdagmorgen 10.00 14.00 uur. 
Als afsluiting een Oecumenische 
dienst, koffiedrinken en 
pannenkoekenbuffet. 
Tijdens de Oecumenische dienst een 
collecte voor het Lilliane Fonds, 
maakt kinderen met een handicap 
sterker en hun omgeving 
toegankelijk. De opbrengst werd 
door de Vrienden verdubbeld. De 
VriendenStichting heeft € 400,00 
over kunnen maken aan het Lilliane 
Fonds. 
Na de dienst stond de koffie klaar. Om 12.15 uur begon het pannenkoeken buffet. Met 
vooraf soep, daarna een keuze uit 3 soorten pannenkoek en een toetje. Heerlijk! 
 
Wij kunnen terug zien op een zeer geslaagde week en heel veel gelukkige mensen. 
Dankzij onze donaties en vrije giften kunnen wij dit aan de bewoners en omwonenden 
blijven aanbieden. Heel veel dank hiervoor. 
 
STICHTING VRIENDEN VAN HET THERESIAHUIS. 


